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ARTS & CRAFTS

‘Creativiteit gaat
over vrij leven’

Kunstenaar Ellis Schoonhoven geeft tfrainingen voor
het herontdekken van je creativiteit. Daarnaast werkt
ze aan een gezamenlijk kunstproject: een textiele
tfempel vol symboliek van gouddraad. Als je wilt,
kun je meeborduren.

TEKST PAULINE BIJSTER FOTOGRAFIE IRIS DUVEKOT STYLING TILLY HAZENBERG
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Detail van de inpiratietafel van Ellis

Speel je vrij door te
tekenen en schilderen
met zelfgemaakte

Kunstenaar Ellis Schoonhoven (1964) had een visioen: een tempel
natuurkwasten

maken. Een natuurtempel, als een buiging naar Moeder Aarde, en
naar onszelf. Een tempel waar we de verbinding met de natuur
in ere kunnen herstellen, maar ook de verbinding met onze eigen
ware natuur. Inmiddels is Ellis hard bezig om van haar visioen
werkelijkheid te maken. Een enorme tempel wordt nu gebouwd
door haarzelf en haar team, genaamd De Nieuwe Tempel. Het
textielkunstwerk krijgt de vorm van een Keltisch kruis en is 10,6
meter lang en 10,6 meter breed. Het voldoet aan de heilige geo-
metrie en aan de gulden snede, en wordt volledig duurzaam en
met respect voor de natuur gemaakt. Zo bestaat het geraamte uit
afgedankte verwarmingsbuizen van een fabriek, de buitenkant
is sleetse damast, en de bekleding is gemaakt van vierhonderd
kilo lakens die gedoneerd werden door een vakantiepark op
Ameland. Het wordt een tempel die demonteerbaar is, zodat hij
kan reizen naar plekken waar het nodig is.

Moeder en kind, nog een
droomproject van Ellis
- borduren in marmer

Symbolen van gouddraad

Een van de inspiratiebronnen voor de tempel is het boek ‘De
heilige natuur’ van Karen Armstrong. Daarin zegt de auteur dat de
natuur in de hele geschiedenis als heilig werd beschouwd, tot aan
de 17e eeuw; vanaf dat moment plaatste de mens zichzelf boven
de natuur. De Nieuwe Tempel nodigt ons uit terug te gaan naar
een wereld waarin de natuur weer heilig is. Naar een plek waar
mens, dier, plant en cel niet hiérarchisch boven elkaar staan,
maar waar ze gelijk zijn, gelijk aan elkaar, aan elke bloem, elke
vlieg, elke ster. Ellis: “Ik wil een tempel die voorbij religie gaat,
maar voor geloof staat. Geloof in jezelf, geloof in natuur, geloof
in verbinding. Dat gaat over innerlijke wijsheid, kosmische wijs-
heid en energetische wijsheid.”

De gehele tempel wordt van binnen bekleed met duizenden
heilige symbolen, geborduurd met gouddraad. Deze tekens
borduurt Ellis samen met iedereen die hieraan mee wil werken.
Het betreft heilige symbolen vanuit de hele wereld, die ze met
collega-kunstenaar Marga heeft verzameld, van oude religies
tot inheemse culturen tot wetenschap. Haar dochter heeft van
al deze symbolen borduurpatronen gemaakt. Ook de Happinez-
lezer kan meeborduren aan de tempel (zie kader). In het atelier
van Ellis, een oude luchtmachtloods in Nijmegen, liggen stapels >

Ritueel, lakens en
oude lappen verven
in koffie voor

De Nieuwe Tempel L

De locatie

Waar De Nieuwe Tempel komt, is op dit moment
nog niet bekend. De Nieuwe Tempel in wording
kun je bekijken in januari en februari 2024 in
Museum De Schat van Simpelveld. Ook kun je

Seeds for the Future, ontstaan vanuit dan meeborduren. deschatvansimpelveld.nl
het verven voor De Nieuwe Tempel
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Tk wil een tempel die
vOoor geloof staat; geloof
N jezelf, iIn de Natuug,
N verpinding’
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met geborduurde lapjes klaar. Ellis wijst. “Kijk, dit is het teken van
de oneindigheid, en dit is het Egyptische Ankh-kruis, symbool
voor eeuwig leven. Symbolen bestonden al voordat er woorden
waren, ze zijn door iedereen te begrijpen, en vrijer te interpreteren
dan woorden.”

Borduren is helend

De gouden tekens steken mooi af tegen de met koffie geverfde
doeken. Het is een enorm karwei om zoveel tekens te borduren,
maar vele handen maken licht werk, en dat is de waarde van dit
gezamenlijke kunstproject. Ellis: “Stel je eens voor hoe dat is als
je straks in de tempel staat. Niet alleen de schoonheid en de
kracht van de symbolen zul je daar voelen, ook de energie en
liefde van alle vrouwen, en enkele mannen, die eraan hebben
meegewerkt. De mensen die mee borduren, sturen me verhalen
over wat het met ze heeft gedaan. Vaak ontroerende verhalen.”
In zekere zin is De Nieuwe Tempel een vervolg op haar vorige
grote kunstproject Lost Connections; een reusachtige sluier van
kant, samengesteld uit stukjes oud kant, die overal vandaan
kwamen. Ook daaraan werd bijgedragen door vrouwen vanuit de
hele wereld, zij hielpen mee met het borduren van symbolen op
kussens. Borduren is een actieve meditatie, aldus Ellis. Ze voegt er-
aan toe dat borduren zelfs werd ingezet als traumaheling voor
soldaten die de oorlog hadden overleefd. Zelf borduurt ze ook
graag. Zo heeft ze bijvoorbeeld haar vingerafdruk en die van haar
dochter én van haar moeder, de vrouwenlijn, in goud geborduurd.

Verloren verbinding

“Al mijn projecten gaan eigenlijk over verbinding, en hoe we die
zijn verloren,” legt Ellis uit. “We zijn terechtgekomen bij welvaart
in plaats van welzijn. Ik heb het liever over welzijn, en daarvoor
moeten we ons weer verbinden. Met onszelf, met onze eigen
ware aard, met de natuur, met elkaar.” Daarom creéert ze pro-
jecten waarin veel mensen samenwerken. “Deze plek, mijn atelier
en workshopruimte, heet De Nieuwe Creatieven, het is meer een
community dan een atelier. Mijn werk is grotendeels community-
art. Ik wil dingen graag samen maken. Niet alleen omdat meer
handen meer werk kunnen verzetten, ook omdat je ziet hoeveel
liefde er eigenlijk in de wereld aanwezig is. Ik zie de gesprekken
die mensen hier voeren, hoe ze zorg dragen voor elkaar, hoe ze
elkaar inspireren, van elkaar leren, bekrachtigen. Als je het nieuws
bekijkt, zie je veel ellende. Maar als ik zie wat er hier in mijn eigen
atelier gebeurt, zie ik liefde.”

Ellis vraagt zich regelmatig af waar we mee bezig zijn op aarde.
“lk weet dat ik niet in mijn eentje de wereld kan redden, maar

ik wil graag een bijdrage leveren. En het verdriet over de teloor-
gang van de natuur een beetje kunnen verzachten in mijn hart.
Ook daarom ben ik begonnen met het bouwen van De Nieuwe
Tempel.”

Innerlijke criticus

Ellis komt uit het bedrijfsleven. Vijfentwintig jaar geleden gooide
ze het roer om. “Mijn leven was stressvol, het ging alleen maar
over presteren. Ik ging doen wat ik altijd al wilde: kunst maken.”
Ze werd beeldhouwer en volgde daarnaast een 3-jarige yoga-
opleiding, waarna ze examen deed in India. “lk gaf een flink
salaris op, en had geen idee waar het heen zou gaan met mijn
leven. Maar de ‘roep’ was zo urgent dat ik het niet meer kon ont-
kennen.” De vrijheid die ze kreeg om te creéren, voelde als een
groot feest. Tegelijkertijd had ze zorgen, en last van een innerlijke
criticus op haar schouder. “Totdat ik zeven jaar geleden ‘The Artist’s
Way' las, van Julia Cameron. Dat boek raakte zoveel in me.”

Het is een zelfhulpboek uit 1992 met oefeningen voor het her-
ontdekken van je eigen creativiteit, en het vinden van je eigen
innerlijke drijfveren. Het gaat ook over gelukkig worden, en
over terugkomen bij jezelf.

Ellis: “Wat dit boek mij bracht, wilde ik ook aan andere mensen
geven. lk heb een training ontwikkeld waarin we de thema'’s uit
‘The Artist’s Way' doorlopen in twaalf maanden, in plaats van

in twaalf weken, zoals in het boek. Ik ben begonnen met een
groep van negen vrouwen. Na een jaar wilden ze niet weg, ze
wilden nog een training. Zo is deze community, De Nieuwe
Creatieven, ontstaan. We bestaan nu zeven jaar en hebben zes
lesprogramma’s lopen. Samen met mijn team heb ik al een paar
honderd vrouwen geholpen om terug te komen bij hun eigen
bron van inspiratie en creativiteit.”

Pelgrimage

Een van de belangrijkste dingen die Ellis zelf uit het boek haalde,
waren de beroemde ochtendpagina’s, de morning pages (zie kader).
“Die zijn voor mij echt goud waard. Ik schrijf elke ochtend. Tijdens

Morning pages

Het schrijven van zogenoemde ochtendpagina’s -
morning pages - komt uit de ‘The Artist’s Way’, een
boek van Julia Cameron. Ochtendpagina’s zijn drie
met de hand geschreven pagina’s, op de stroom van
je bewustzijn. Als je 's ochtends opstaat, schrijf je op
wat er in je opkomt. Het maakt niet uit wat het is, het
kan niet fout zijn. Het is geen dagboek, hoewel je het
wel zo mag gebruiken, je hoeft niets met de tekst te
doen. Het is juist de kunst er niet te veel over na te
denken. Gewoon schrijven, en de volgende dag weer.
Het verduidelijkt het leven voor je, en biedt troost.
Het leert je mee te deinen op de stroom van het leven.
juliacameronlive.com

happinez | 67



n'eigen

:
’[, Zi

inm
oeur
*

@
S
@,
=
D
N
=

K1

i |

atelier ge

68 | happinez




ol

ech OPel
> delen, p- g Sy
WeeT nleT VOD Tevoren ‘fb ? | 4 | b 5 A dat schrijven krijg ik dingen door, word ik geroepen. Zo ontstond

het plan voor De Nieuwe Tempel. Op een dag werd ik wakker met
de woorden ‘verloren verbinding'. Ik begon te schrijven. Wat is
de essentie van mijn bestaan? Waarvoor ben ik hier? Door de
ochtendpagina’s kan ik inmiddels goed op mijzelf afstemmen.
Veel mensen, inclusief ikzelf, voelen zich afgescheiden, een-
zaam. Afgescheiden van elkaar, van de natuur, afgescheiden
van het universum en alle wijsheid die daar is. Ik wil daar weer
naartoe. Vanuit die wens weer te verbinden, ontstond het
kunstproject Lost Connections, en zo ontstond ook het idee
voor De Nieuwe Tempel.”

Over de vraag waarom verbinden met je creativiteit belangrijk
is, hoeft ze niet lang na te denken. “De helende kracht daarvan
zie ik elke dag bij De Nieuwe Creatieven. Mensen dalen uit hun
hoofd naar hun hart als ze iets maken. In deze bizarre wereld heb
je veel aan een creatieve geest: die geeft je een open houding.
lets maken, iets creéren, heeft invloed op je hele zijn. Op het
moment dat je dat uitdrukt in beeld - met welk materiaal dan
ook: borduren, schrijven, schilderen, uitknippen - dan ontstaat
er iets anders. Dan maak je werkelijk verbinding met jezelf. Op
het moment dat je je overgeeft aan het creatieve proces, kom
je bij de magie. Creéren is een open pad bewandelen, als een
pelgrimage: je weet nog niet van tevoren wat je gaat meemaken
of waar je uitkomt. Dat is juist het mooie.”

Ellis weet op het moment van dit interview nog niet waar de
tempel komt te staan, maar daar maakt ze zich geen zorgen
over. “lk geef me over aan het proces. Ik heb mezelf bevrijd

van allerlei aannames, en van mijn innerlijke criticus. lk sta open
voor het leven. Eigenlijk gaat creativiteit daarover: over vrij leven.
Met blijdschap en vreugde in je hart. Zodat je ook de moeilijke
dingen die er in het leven zijn, kunt dragen. Door middel van

je eigen creativiteit kun je in de stroom van het leven komen.
Misschien heeft ‘The Artist’s Way' dat me het meeste geleerd:
een groot vertrouwen dat er wel komt, wat er moet komen.

Je hoeft niet alles van tevoren te weten of te controleren.

Dat geeft heel veel lucht, en ruimte.” W&

Ook borduren?

Je kunt zelf een borduurbox bestellen en daarmee
een bijdrage leveren aan De Nieuwe Tempel. Er zijn
twee formaten: klein a € 19,95, groot a € 39,90. Elke
box bevat twee lappen stof, een klos gouddraad en
een symbool-patroon. Het ene lapje stuur je gebor-
duurd terug, het andere lapje mag je zelf houden.
Bestellen kan via denieuwecreatieven.com
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